
Songtekst; Filters – BrotherTill (2017) 
Onderdeel van het popconcert: #NoFilter-show 
 
Ik voel me slecht, ik voel me goed, ik voel alles wat ik voelen moet. 
Ik ben verliefd of ziek, lijd aan een gezonde melancholie. 
Ik ben elke dag weer anders, ik verander en verander. 
Ik filter mijn emoties tot iets wat je niet ziet. 
 
Ik denk in filters, stijlen, iconen. 
Ik leef in een wereld van goden, sterren en idolen. 
Ik ben bezig met mijn dromen te posten, 
In plaats van een weg te zoeken die mij bij mijn dromen uit laat komen. 
 
Onder alle dunne lagen liggen diep verborgen vragen. 
Ik ben niets meer dan een wezen, een geraamte. 
Ik ben als de aarde; ik verberg mijn ware aard. 
Ik bedek de kern met dikke plakkaten schaamte. 
 
Mijn dagen vallen in de herhaling uit elkaar. 
De vertraging die ik najaag, vraagt om langere dagen,  
Maar elke ochtend als ik wakker ben geworden,  
en één keer knipper, dan is het alweer donker. 
 
Jouw filter is donker; 
Als een zwart T-shirt vol met gaten. 
Een blik starend in het niets, zwijgend, depressief. 
Jouw filter is vaag; 
Je verdwijnt in alle ogen. 
In elk ogenblik word jij naar de achtergrond gezogen. 
 
Jouw filter is glad; 
Je polijst je huid als diamant. 
Onder een laag make-up verstop jij je zwaktes en je angst. 
Jouw filter is sterk; 
Sterk als staal, hard als steen, 
Maar alleen als een ster die dwars door het universum zweeft. 
 
In elk ogenblik trek ik nieuwe karakters uit de kast. 
Ik verschuil mij achter alles; ik ben soms dit, ik ben soms dat. 
Ik kijk vanuit mijn filter, maar ik zie als het ware niets. 
Ook al kijk jij nu naar mij, ik ben niet de gene die je ziet. 
 
Af en toe ontstaan er kleine scheurtjes in mijn filter. 
Mijn hele lichaam begint dan stilletjes aan te trillen. 
Door een beving in mijn Zijn, barst mijn harnas open, 
En komt door mijn filter de waarheid gespoten. 
 
Niets is wat het is. 
Niets is wat het is. 
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