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Ik heb je liever nu dan later. 
Het nu is nooit te laat, 
Dus ik blijf je eeuwig vragen: 
Mag ik nog even bij je zijn? 
En dat even eeuwig blijft. 
Liever even samen, 
Dan alleen voor altijd. 
 
Maar helaas ons moment heeft zicht verstopt, 
En is vergaan achter de wijzers van de klok. 
Te laat, ernaast gegrepen. 
En beiden alleen achter gebleven. 
 
Terwijl ik dans met gemiste kansen, 
Vliegen momenten aan mij voorbij. 
Niet wetende hoe ik het pakken moet, 
Verlies ik het weer van de tijd. 
 
De tijd tikt door in al zijn kleuren, 
Breekt door gesloten deuren. 
Ik wil de klok soms open scheuren 
Om te zien wat er gaat gebeuren. 
 
Of om te zien wat ik heb gemist. 
Overleden tijd; dat wat is vergaan. 
De klok slaat; te vroeg, te laat, 
Maar altijd tegen mijn angsten aan. 
 
Liever te veel woorden gegeven, 
Dan een leven lang gezwegen. 
Liever dat het tikken van de klok stopt, 
Dan dat ik door de tijd wordt opgeslokt. 
 
Als je te lang wacht is het voorbij, te laat, gemist. 
Door de tranen van tijd 
Is het moment uitgewist. 
Het is triest, maar het is wat het is. 
 
Liever te veel woorden gegeven, 
Dan een leven lang gezwegen. 
Liever dat het tikken van de klok stopt, 
Dan dat ik door de tijd wordt opgeslokt. 
 
 
 
 
 
 



De tijd tikt. 
Tik, tok. 
De tijd die tikt maar door. 
Ik loop achter de klok aan, want de klok loopt altijd voor. 
De klok slaat. 
Ik laat 
Het moment nu even gaan. 
De tijd blijf vanaf nu … 
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