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(Peter) 
De stad staat stil.  
 
(Lee-Ursus) 
Die stad.  
Opgerig op die rug van die 
wie ons overheen loop 
 
(Peter) 
De stad is oud.  
 
(Lee-Ursus) 
Maar ’n wind van verandering blaas deur die straat 
 
(Peter) 
En de stad wacht af, op dat wat komen gaat 
 
 
(Lee-Ursus) 
Met n bybel in een hand, musket in die ander 
Nader hulle die lande 
En vat ons, vat ons die diepte in 
  
Die dieptes in, waar skepe sink … 
vasgeboeied, vermink so wie verdrink? 
Hulle vat ons die diepte in 
Terwyl ‘n moeder eerlof aan geliefde sing 
 
Die ghetto’s n tyd bom 
Biochemical warfare, Wouter Basson 
Metacholoon verpletter vele ‘n droom 
Fetal sindroom, wyn as hul loon 
 
Monumente reflekteer die pyn 
Raak soms my kak kwyt 
Argitektuele apartheid 
Migrant werkers onthou  
9 pm moet jy die stad uit 
 
(Peter) 
De stad is het huis van nieuwe geesten, oude lichamen,  
Onbezonnen kinderen, stoffige kostuums, 
Vergeten pijn, smalle gedachtegangen  
En een vals bewustzijn.  
 
 
 



Straatnamen verhullen wandaden, schanddaden. 
Monumenten verzachten de geest.  
Pleinen dragen de pijn van het protest.  
Gebouwen verbergen de ruïnes van een feest.  
 
De stad verhult de misdaad in de nacht.  
De schaduw draagt wat het licht niet dragen mag.  
We lopen vast binnen muren,  
Roestige structuren; 
Het stoffige karakter van een eeuwenoude stad.  
 
Het masker schreeuwt,  
Het decor vergaat,   
De stad die kraakt,  
Een nieuwe wind raast.  
De stad verstart, staat stil  
En wacht 
Op dat wat komen gaat  
 
(Lee-Ursus) 
‘n nieuwe wind blaas  
 
(Peter) 
En de mensen razen door de straten  
 
(Lee-Ursus) 
Die stof waai  
 
(Peter) 
De stad herleeft, vernieuwd zijn geest 
 
(Lee-Ursus) 
Oude beelde vergaan  
 
(Peter) 
En een nieuwe ruimte ontstaat  
Langzaamaan wordt de stad  
 
(Lee-Ursus) 
Die huis van ons saam  
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